
In Memoriam  George Huisman (KNIEPERTIEN)

Soms kritisch, soms hard, soms meegaand, maar vooral een Fenomenaal mens en schrijver!

In hart en nieren een kunstenaar met pen en teksten.

KNIEPERTIEN.

Een man met een eigen mening en visie, en deze gaf  hij zonder te aarzelen,  

gevraagd of  ongevraagd.

Kort geleden had hij een interview met 2 mannen van de Zaterdag en

dat moest voor hem een flashback geweest zijn, terug naar de jaren dat hijzelf  

actief  was als voetballer in het team:           The Magic Six.

Het elftal waar menig idee is bedacht / ontstaan voor zijn Geel / Blauwe clubje,

D’ Olde Veste’54

Maar George was van vele markten thuis, maar voor ons  echt een vraagbaken

en de connectie tussen onze club en kranten waar hij goede contacten mee had.

Eigenlijk te veel om op te noemen, en als de Zaterdag dan thuis speelde op “De Koperberg”,

dan kwam hij rond de klok van 16.50 / 16.55 binnen bestelde een kop koffie en 

weer of  geen weer,  George ging naar buiten om te kijken.
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